
Het broodje van de maand september is ditmaal geïnspireerd op het schilderij de aardappel-eters. Gebaseerd op wat 
we weten van wat er werd geserveerd, tevens een kleine knipoog naar ons broodje bal. Het broodje is gemaakt van een 
deeg met aardappelen door het deeg, een bijzondere smaak-ervaring. Het vers gebakken broodje serveren wij met een 
andere Hollandse klassieker.

Rul gebakken gehakt met boontjes, uitjes en blokjes aardappel op smaak gebracht met een beetje sambal wordt 
 geserveerd op een bedje van ijsbergsla. Het van Gogh-broodje maken wij af met geroosterde zonnebloempitten en 
streepjes huisgemaakte van Gogh-saus metzonnenbloem-olie. Een ware sensatie aan smaken!

Eet Smakelijk!

€ 7,95
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